
 
 

 

Zondag 17 januari 2021 

Kerk van de Eenheid in Christus, Son 

 
          
 

 

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangswoord 

 

Geloven en spiritualiteit passen bij mensen die zich vragen stellen, 

die verder reiken dan wat met de ogen gezien, met de oren gehoord 

en met een meetlat gemeten kan worden.  

U en ik zijn meer dan lichaam en geest.  

We zijn ook - en misschien zelfs wel vooral - een ziel, een ziel op 

aarde. 

Daarom onsteken wij nu ons licht aan de kaars van Pasen. 

 

Aansteken van de tafelkaars 
 
Lied: Ps 62: 1, Psalmproject 1:01”  

          

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

 

Bemoediging en Drempelgebed  

Onze hulp is in de naam van de Ene,  

die hemel en aarde maakt 
 

Eeuwige God,  

U keert zich naar ons toe, en doet ons leven in Uw licht. 

U opent onze harten opdat wij tot U kunnen naderen; 

Uw vrede ervaren en Uw vrede doorgeven. Gij die bevrijdt, wij 

danken U. 

Amen 
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Lied: Psalm Project, God van liefde, God van trouw 1:29” 

 
God van liefde, God van trouw, U die alles schiep 

mij ook maakte, mij hier ziet, mij in ’t leven riep 

In de stilte, in de storm bent U om me heen 

God van liefde, God van trouw U laat nooit alleen 

 

Kyriëgebed 3x afgewisseld met 3x responsie  

                    Heer onze God wij bidden U, verhoor ons 

 

Lied: Laudate omnes gentes, Taizé 1:07” 

 

Laudate Dominum, omnes gentes, alleluja  

(Looft de Heer, alle mensen, halleluja) 

Tot aan de hemel reikt Uw liefde, tot aan de wolken uw trouw, 

Halleluja. 

Gloria, gloria al Padre omnipotente, al Figlio Gesu Cristo Signore, 

allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli 

(ere zij de almachtige Vader, zijn zoon Jezus Christus de Heer, 

de Heilige Geest, Geest van liefde in eeuwigheid) 

 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Lezing: Lucas 3: 15-17, 21-22 

Lezing: 1 Korintiërs. 6:12 t/m 19 en 10:23 

 

Orgelspel: Lied 723, Waar God de Heer Zijn schreden zet. 

 

Prediking:   De onderscheiding der geesten 

 

 

Orgelspel 

 

 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben 1:26” 

   Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn 

   Druk Uw zegel op mijn ziel en leef in mij 
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Toelichting op de bestemming van de collecte  
Collectedoel: Voedselbank Best 

Rekeningnummer NL42 RABO 0107 0873 32 

 

 

Voorbeden, stil gebed 

 

 

Lied: Ld 793: 1, 3 melodie ‘Ode an die Freude’ 1:48” 

1. Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen – 

liefde heeft de eeuwigheid. 
 

 

Zegen met orgelbegeleiding van lied 103E Bless the Lord 
 


